
 

 

 

 

 

 

Brugge, 23 januari 2024 

 

Aan alle Godgewijden 

 

Beste zusters en broeders, 

 

2024 is alweer enkele weken oud maar nog niet oud genoeg om u geen gelukkig nieuw jaar meer te 

mogen wensen. En dus wens ik u graag een gezegend jaar toe met een mooi evenwicht tussen  

werk en ontspanning,  

ernst en humor,  

beweging en rust. 

 

Eind februari krijgen we een dagje extra dit jaar. Wat zal u doen met die 24u meer dan in de 

‘gewone’ jaren? Doen wat u altijd doet? Wordt het een dag – daarom niet per se op de 29ste - zoals 

alle andere? Of maakt u er iets bijzonders van, iets waar u anders nooit of niet genoeg toe komt? 

Wat extra tijd voor een goed boek, een mooi stuk muziek, een deugddoende film, stille tijd, … 

Kortom, tijd om even op adem te komen, om even niets te ‘moeten’, om alles los te laten en gewoon 

te genieten. Een dag om ons daarin te oefenen … 

“Leg de lat niet altijd hoger, ga er ook eens op zitten” is een mooie uitnodiging voor elk van ons. 

Mooi maar niet evident. En daarom des te belangrijker om te kunnen volhouden wat van ons 

verwacht wordt. 

 

Maar ook aan het begin van die februarimaand krijgen we de uitnodiging om even halt te houden. 

Om stil te vallen bij de kern van ons leven, bij het ja-woord dat we zoveel jaar geleden gegeven 

hebben. De dag van het Godgewijde leven is er o.a. gekomen uit dankbaarheid voor allen die zich in 

een of andere vorm aan God hebben toegewijd. Het is voor elk van ons ook een dag waarop we 

weer, misschien meer dan anders, mogen beseffen dat God ‘de Liefde van ons leven’ is en dat we 

Hem – in het voetspoor van zijn Zoon – willen laten zien dat de liefde wederzijds is. Het ja-woord van 

toen mogen we zo dagelijks gestalte blijven geven, in een wereldwijde verbondenheid. 
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Omdat het goed is dat we met elkaar delen wat we hebben, bezorgen we u graag in bijlage enkele 

vieringen die u kunnen inspireren voor een gebedsdienst op Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis. Kaarsjes en 

pannenkoeken zitten niet ingesloten bij deze brief maar zijn een even wezenlijk onderdeel van die 

dag (of toch bijna        ). 

 

Graag wens ik u als zus of broer van velen dat het u echt goed mag gaan, dat u vreugde mag vinden 

in de gewone dagen en tochtgenoten en bondgenoten wanneer het leven soms moeilijk is. En weet 

dat God tot elk van ons zegt “Loop, Ik zal je dragen” (Augustinus). We zijn nooit alleen … 

 

Met een hartelijke groet,  

ook namens mijn collega’s van het Bestuursorgaan, 

 

Zr. Mieke Kerckhof 

Voorzitter URV 

 


