
       
UNIE van de RELIGIEUZEN  

van VLAANDEREN 
 

 

Bidden is mij niet gegeven 

als ik volkeren zie vertrapt. 

Het vloekt in mij. 

Laat dan maar mijn vloeken bidden zijn. 

 

Bidden is mij niet gegeven 

als ik kinderen zie verkracht. Het huilt in mij. 

Laat dan maar mijn huilen bidden zijn. 

 

Bidden is mij niet gegeven 

als ik vluchtelingen zie verjaagd. 

Het stormt in mij. 

Laat dan maar mijn stormen bidden zijn. 

 

Bidden is mij niet gegeven 

als ik kapitaal zie heersen. 

Het breekt in mij. 

Laat dan maar mijn breken bidden zijn. 

 

Bidden is mij gegeven 

als ik vloeken mag, 

als ik huilen kan, 

als ik stormen durf, 

als ik breken leer, 

om zoveel onrecht, 

om zoveel leed. 

 

Luc Vankrunkelsven 

 

 

Beste zuster, pater, broeder, 

Vier weken na elkaar worden we via ‘Godvergeten’ geconfronteerd met misbruik in onze eigen 

Vlaamse Kerk. Slachtoffers vertellen over wat ze meegemaakt hebben, vertellen over hun lijdensweg. 

Niemand blijft daar onverschillig bij. 

In deze weken worden we als kerkgemeenschap overspoeld door golven van ontgoocheling, 

kwaadheid, agressie en zoveel meer negatieve reacties die we begrijpen, zo goed mogelijk 

beluisteren, erkennen. 

Ook in onze communiteiten worden we geraakt door wat we horen, zien en lezen. 
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Voor ons als verantwoordelijke betekent dit een dubbele uitnodiging: omgaan met onze eigen 

gevoelens en de ervaring van onmacht enerzijds; aandacht hebben voor onze zusters/broeders 

anderzijds. 

Het is vaak zoeken naar goede wegen om daarvoor de gepaste ruimte te scheppen. 

Sommigen verwerken alles in stilte; anderen hebben nood aan een persoonlijk gesprek. Soms kan het 

ook aangewezen zijn b.v. na een uitzending, even samen na te praten met wie dat wenst. Het is ook 

niet ondenkbaar dat hier of daar bij iemand het persoonlijke verleden weer helemaal op de 

voorgrond komt met alle gevolgen van dien. Vanuit de positie van slachtoffer. Vanuit de positie van 

dader. 

Het is goed om waakzaam te zijn voor een gewijzigd gedrag, voor signalen die een proces van 

worsteling doen vermoeden. 

Natuurlijk voelen we ons daar zelf soms onzeker bij. Het is daarom goed te weten dat men via 

telefoon ook ter ondersteuning bij het gemeenschappelijk opvangpunt terecht kan op het nummer  

02 507 05 93. Er is ook het specifieke mailadres voor de URV: 

aanspreekpuntmisbruik.urv@kerknet.be 

Een 'collegiaal gesprek' kan natuurlijk ook veel deugd doen en perspectief bieden. 

Wij mogen elkaar in deze moeilijke periode geduld en een 'rustige vastheid', gegrond in ons geloof, 

toewensen. De moed ook om onze eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien en toe te geven dat we 

ook niet altijd weten wat het beste is om te doen. Samen onderscheiden, vertrouwend op de Geest 

die ons blijvend inspireert, blijft een bijzonder zinvolle weg. 

Dat ook u mag ervaren - ondanks alles - dat God ons ook via tochtgenoten in de stormen van het 

leven, nabij blijft... 

  

Met een verbonden groet namens het bestuursorgaan van de URV, 

  

Zr. Mieke Kerckhof 

Voorzitter 
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