Advent

Uitkijken naar wat komt

en intussen

'leven’ voelen groeien

diep in jezelf

aarzelend soms

twijfelend

of het wel kan

dat in de diepste duisternis
licht

geboren wordt.

En toch

blijven hopen
gedragen

door die ene zekerheid
dat Hij zegt:

Ik hou van je

en daarom word Ik
mens in jou

mens naast jou

voor altijd ...
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